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De helpende handen van 
Edrick

Edrick en zijn familie helpen andere 
mensen graag! Zijn mama werkt in een 
winkel waar ze mensen leert naaien. Bij 
de winkel is ook een moestuin. Bezoekers 
die geen eten hebben, mogen groenten 
mee naar huis nemen. Edrick helpt door de 
planten water te geven. ‘Groenten maken je 
sterk’, zegt Edrick. Hij is blij dat hij kan hel-
pen om anderen gezond voedsel te geven.

Edrick doet met zijn papa ook aan bedie-
ning. Ze brengen tijd door met de kinderen 
en jongeren in hun wijk. ‘Ik help de oudere 
kinderen graag’, zegt Edrick. Hij is blij als hij 
andere mensen dient. ●
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Over  
Edrick
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Maak kennis met jeugdwerkkin-
deren die anderen helpen zoals 

Jezus dat deed.

 DIT IS EDRICK 

 uit Guatemala

Edrick volgt Jezus door zijn mama in de tuin te 
helpen. Op de volgende pagina lees je hoe Jezus 
zijn moeder hielp.

LEEFTIJD: 
4

DOELEN EN DROMEN: 
 1) Leren fietsen. 

2) Een koe hebben.  

3) Politieagent 

worden.

PLAATS: de naaiwinkel 

van zijn mama, waar hij 

speelt en in de tuin helpt

VERHAAL OVER JEZUS: 
toen Jezus een zieke 

genas

JEUGDWERKLIEDJE: 
‘Uitgekozen Hem altijd 

te dienen’ (Kinderliedjes, 

p. 94)

ETEN: kip met 

frietjes

KLEUR:  
blauw

SCHOOLVAK: 
schrijven

Hier houdt 
Edrick van

Doe mee met het Helpende-handenteam!

UIT: Sololá 

(Guatemala)

TAAL:  
Spaans

GEZIN: Edrick, mama, 

papa, grootmoeder en 

overgrootmoeder

Als je anderen dient, maak je deel uit van het 
Helpende-handenteam! Wie kun jij dienen?


