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‘I
k weet niet wat ik voor mijn sociale doel 

moet doen’, zei Maya. Ze ging zitten en 

bladerde door haar Boekje voor kinderen.

‘Vind je een van de doelen in je boekje 

leuk?’ vroeg mama.

‘Het doel om anderen te verwelkomen 

klinkt wel leuk’, zei Maya. ‘Er staat dat je je 

moet voorstellen aan iemand die je niet kent 

en hem of haar moet helpen om anderen te 

leren kennen.’

Maya keek op van haar boekje. ‘Maar ik 

ken niemand die ik kan verwelkomen. Wil je 

met me bidden, mama?’

Mama ging naast Maya zitten. ‘Lieve 

hemelse Vader,’ bad Maya, ‘laat me alstu-

blieft weten wie ik kan verwelkomen. In de 

naam van Jezus Christus. Amen.’

Na het gebed dacht Maya aan haar vriend 

Jayden. Ze speelden altijd samen als Jayden 

zijn oma kwam bezoeken. En Jayden, zijn 

vader en zijn broer en zus waren nu bij zijn 

oma ingetrokken.

‘Misschien Jayden?’ vroeg Maya aan 

mama. ‘Ik denk niet dat hij, zijn broer en zijn 

zus hier al veel andere kinderen kennen. 

Misschien kan ik hen verwelkomen.’

‘Ik dacht net hetzelfde’, zei mama. ‘Wat wil 

je doen?’

Maya dacht even na. ‘Misschien kunnen 

we een vriendschapsfeestje organiseren!’ zei 

ze. ‘We kunnen wat kinderen van het jeugd-

werk uitnodigen.’

‘Dat is een erg leuk idee’, zei mama.

Maya en mama prikten een dag voor het 

feestje. Ze belden Jaydens vader en nodig-

den ook de jeugdwerkkinderen uit. Daarna 

gingen ze het feestje plannen! Maya en 

mama bedachten wat spelletjes. Ze maakten 

veel versieringen en allerlei lekkers.

De dag van het feestje was eindelijk aan-

gebroken. Maya keek ernaar uit om Jayden 

en zijn broer en zus aan iedereen voor te 

stellen.

‘Denk je dat het leuk wordt?’ vroeg Maya.

‘Natuurlijk wel’, zei mama.

Al gauw was iedereen aangekomen. 

Jayden en zijn broer en zus waren heel 

Julia Willardson
(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)
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‘Denk je dat het leuk wordt?’ 
vroeg Maya.

Hoe kreeg Maya het idee om een feestje 
voor Jayden te houden? Hoe kun jij een 
idee voor een doel krijgen?

blij. Ze speelden spelletjes, snoepten en 

sloten vriendschap met andere kinderen. 

Maya was blij dat iedereen zich samen 

amuseerde.

‘Bedankt!’ zei Jayden na het feestje. ‘Dit 

was super!’

Maya glimlachte. Ze was blij dat ze Jayden 

en zijn familie had geholpen om zich wel-

kom en geliefd te voelen. Het vriendschaps-

feestje was een groot succes! ●

Dit verhaal vond plaats in Canada.
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