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(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)

et was kerstavond. Dit betekende

dat het tijd was voor het kerst-
toneelstuk van het gezin! Het was een
van Caydens favoriete kersttradities
om het verhaal van de geboorte van
Jezus Christus uit te beelden.

Papa haalde de doos met kostuums
tevoorschijn. ‘Wie willen jullie dit jaar
zijn? vroeg hij aan Caydens broertje
en zusje.

‘Ik ben Jozef!' zei
Grant. Hij haalde de
kostuums uit de
doos.

Welke rol kan
Cayden in het
kersttoneelstuk spelen?

De Ker sts lef

‘Mag ik Maria zijn?' vroeg Hannah.
Mama knikte en gaf haar een pop.
Hannah wikkelde de pop voorzichtig
in een dekentje en stopte ze in een doos
die als kribbe diende.

Cayden glimlachte. Hannah wilde elk
jaar Maria spelen.

‘Ik ben een herder’, zei Caydens
oudere zus Brynne. Ze pakte een knuf-
feldier. ‘En dit is mijn schaap.’

‘Mama zou een prachtige
engel zijn', zei papa.

Mama glimlachte.
‘Zie je hoe wijs papa
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is? Hij zou een fantastische wijze zijn.’
‘lemand die sterk is, moet de ezel zijn.’
Caydens oudste broer Scoft liet zijn spier-
ballen zien. ‘Dat ben ik dan, denk ik’
‘En jij, Cayden?' vroeg papa. ‘Welke rol
wil jij spelen?’

Cayden bleef stil. Toen kreeg hij een idee.

Hij rende weg om het gele dekentje van
zijn bed te halen. Hij hield het omhoog
om het aan papa te laten zien. ‘Het is een
rol die we nog nooit hebben gehad. Ik wil
de ster zijn. De ster die de weg naar Jezus
wijst.

‘Dat is een geweldig idee’, zei papa.

Ze deden allemaal hun kostuums aan.
Cayden sloeg het gele dekentje om zijn
schouders. Daarna las papa het verhaal
uit de Schriften voor.

Cayden glimlachte toen Scott op zijn
handen en knieén ging om de ezel te zijn.
Papa zette Hannah op zijn rug als Maria.
Grant, die Jozef speelde, zorgde dat ze er

niet afviel toen ze door de kamer liepen.
Cayden luisterde aandachtig. Hij wist dat
hij bijna aan de beurt was.

‘En zie, er zal een nieuwe ster verrij-
zen', las papa.*

Cayden stond recht overeind, met uit-
gestrekte armen. Hij dacht aan de ster
die over Bethlehem scheen. Hij wilde
mensen helpen om Jezus te vinden, net
als de ster op die eerste kerstavond. e

Dit verhaal vond plaats in de Verenigde Staten.

* Uit Helaman 14:5




